GABRIELA’S LIED – uit de Film: As it is in heaven

Vanaf nu is mijn leven van mij
Elke tel, ieder uur, alle dagen

Mijn verlangens geven mij kracht

Ik kan meer dan ik zelf ooit dacht

En de vrijheid niet meer gewend

Maakt me kwetsbaar en soms onzeker

Toch vertrouw ik op mijn gevoel

Stukje Hemel, mijn eigen doel

Ik wil voelen dat mijn leven, heel bijzonder is

Ik wil opstaan met een lach

Ik wil voelen hoe de nacht,

een stralend nieuwe dag ontmoet

Ik wil weten wie ik ooit was

Hoe ik zocht naar mijn diepst’ verlangen

Zonder twijfel steeds stil te staan

Met de wil om toch door te gaan

‘k wil gelukkig leven door mezelf te zijn

Met een sterke vrije wil, leven met mijn hart en ziel

Ik ben hier, Ja mijn leven is van mij

Zet mijn twijfels nu aan de kant

Neem mijn toekomst in eigen hand

Ik wil voelen dat ik mag bestaan!
